Geachte heer/mevrouw

Voor toekomstige nieuwe straten/stegen/wegen/bruggen/lanen/wijken, heb ik negen namen
die ik voordraag. Dit zijn namen die veel betekenis dragen.

Al deze mensen hebben misschien geen directe band met de gemeente, maar zij hebben dat
wel met Nederland in haar geheel. Aruba staat niet los van Nederland en Nederland staat
niet los van Aruba. Alleen al aan de hand daarvan zijn dit niet alleen bijzondere en
belangrijke mensen voor Aruba, maar ook voor Nederland. Dit is op eigen initiatief gedaan,
dit wordt door de gehele Arubaanse gemeenschap gedragen. Dit zal enorm gewaardeerd
worden door de Arubaanse en Caribische gemeenschap.

Hieronder zijn de negen namen te lezen met de bijbehorende informatie en links naar
verdere informatie.

- Shon A Eman

- Juancho Irausquin

- Betico Croes

- Laura Wernet-Paskel
- Nydia Ecury

- Rufo Wever

- Felipe Tromp

- Oscar Henriguez

- Boy Ecury

Shon A Eman

Cornelis Albert “Shon A” Eman (Aruba, 17 mei 1916 — Curacgao, 13 juli 1967)

Cornelis Albert “Shon A’Eman was een Arubaanse politicus en de eerste voorvechter voor
autonomie voor Aruba. Cornelis Albert (Shon A) Eman maakte deel uit van de Antilliaanse
delegatie naar de Ronde Tafel Conferentie van 1948 en die van 1952-1954.

Cornelis Albert “Shon A” Eman drong in 1948 aan op grotere autonomie van Aruba toen hij
door de Raad van Politie als afgevaardigde naar Nederland gestuurd werd met een petitie
waarin om een eigen bestuur voor Aruba werd gevraagd.

In 1951 werd de Raad van Politie afgeschaft en vervangen door de Eilandsraad, waardoor
enige autonomie voor het eiland werd verkregen. Landsraad Shon A Eman werd als
eilandsraadlid verkozen. Hij zou er 16 jaar lid van blijven, tot zijn dood in 1967. Hij is van
blijvende betekenis voor Aruba en Nederland omdat hij doormiddel van vreedzaam handelen
en actief ondernemen Aruba naar een meer autonoom zelfredzaam eiland heeft veranderd.



https://www.waymarking.com/waymarks/WMZX62 Shon A Eman Oranjestad Aruba

https://www.geni.com/people/Cornelis-Albert-Shon-A-Eman/6000000007250495040

https://www.arubavakantieland.nl/thema-artikelen-over-aruba-aruba-vakantieland/eman-
cornelis-albert-shon-a-aruba-vakantieland/

Juancho Irausquin
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Juan Enrique “Juancho’ Irausquin (Aruba, 3 december 1904 — Aruba, 1962)

Juancho Irausquin nam deel aan allerlei belangrijke vergaderingen waarbij werd gesproken
over de autonomie van Aruba. Tijdens deze vergaderingen maakte Aruba bekend dat ze
graag zelfstandig wou regeren, dus graag de baas in eigen huis zijn, voor zover dat kon.

Voor zijn vele activiteiten op maatschappelijk, economisch en politiek gebied werd Juancho
Irausquin verheven tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zijn nalatenschap is hog
steeds te zien op Aruba. Tevens zijn er ook standbeelden van hem op Aruba. En J. Irausquin
is van onafgebroken betekenis voor de eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden. Hij is
het voorbeeld voor zowel politicus als patriot.

https://thesabaislander.com/2015/10/30/juan-enrique-irausquin/

+ bijlage in de mail.



Betico Croes

Gilberto Francois "Betico" Croes (Aruba, 25 januari 1938 - Utrecht, 26 november 1986)

Betico Croes was een Arubaanse politicus en voorvechter voor autonomie voor Aruba. Hij
leidde uiteindelijk de Arubaanse delegatie gedurende de beslissende "Ronde Tafel
Conferenties" in februari 1981 en in maart 1983, waarin hij voor Aruba de gewenste status
aparte wist te verkrijgen per 1 januari 1986. Tevens is hij met een borststandbeeld
vereeuwigd in Den Haag in 2008.

Croes was de voorvechter voor de Arubaanse vlag en het volkslied "Aruba Dushi Tera", die
beide in 1976 werden ingesteld.

Hij is van blijvende betekenis omdat hij een inspiratie blijft voor Arubanen en vele andere in
het Caribisch gebied. Hij liet zien dat Arubanen hun eigen problemen kunnen oplossen, hij
liet zien dat Aruba daar toe in staat is.

https://www.aruba.com/nl/evenement/betico-croes-dag

https://nl.wikipedia.org/wiki/Betico Croes




Laura Wernet-Paskel

Laura Simona Wernet-Paskel (Aruba, Santa Cruz, 18 februari 1911- San Nicolas,
Aruba, 8 september 1962)

Zij was de eerste politica van Aruba in de tijJden dat politiek een ‘boys club’ was. Tevens ook
de eerste voorvechter voor vrouwenrechten op Aruba. Ze was eveneens actief op sociaal-
maatschappelijk en cultureel terrein en bij kerkelijke activiteiten. In lijn met al deze activiteiten
onderhield ze een uitgebreid internationaal correspondentienetwerk. Gedurende de
oorlogsjaren 1940-1945 organiseerde zij met diverse andere initiatiefnemers op Aruba
inzamelingsacties voor de hulpbehoevenden in Nederland, vooral in het hongerjaar 1944.

Ook in 1953 zette zij zich in met inzamelingsacties voor de slachtoffers van de
overstromingsramp in Zeeland. Dit is een vrouw die niet vergeten kan worden en niet
vergeten mag worden. Zij is vereeuwigd op Aruba en graag zie ik dit terug in Nederland. Als
inspiratie voor de bevolking en voor vele vrouwen. Zij liet zien dat men niet beperkt kan
woorden door een omgeving. En dit is van blijvende betekenis.

De basisschool Sint Jan te Kadushi Largo in Santa Cruz werd in 1992 omgedoopt tot Colegio
Laura Wernet-Paskel.

In 1996 kwam een postzegel uit met haar beeltenis. Eind 1999 zij werd zij door diverse
Arubaanse instanties gekozen tot vrouw van het Millenium.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Laura Wernet-Paskel




Nydia Ecury

Nydia Maria Enrica Ecury (Oranjestad Aruba, 2 februari 1926 — Curagao Willemstad, 2
maart 2012)

Nydia Ecury was een Arubaans onderwijzeres, schrijfster, vertaalster en actrice.

Nydia Maria Enrica Ecury werd op 2 februari 1926 op Aruba geboren uit een donkere vader en
een blanke moeder. Op haar dertigste is zij op Curacao gaan wonen. Ecury is gescheiden en
moeder van twee kinderen. Aan de Nilda Pinto-school gaf zij lessen in het Engels en Papiaments.
Daarna is zij gedetacheerd bij het Departement voor Onderwijs.

Als mede-oprichtster van de toneelgroep Thalia heeft Ecury geregisseerd, toneel gespeeld en
enkele buitenlandse blijspelen bewerkt. Ook leidde zij een toneelgroep van kinderen tussen zes
en twaalf jaar. Als cabaretiére trok zij met haar ‘one woman show’, Luna di papel, papieren maan,
volle zalen.

Van Nydia Ecury zijn vier poéziebundels uitgekomen. In 1972 verscheen Tres Rosea, drie
ademtochten, die samen met Mila Palm en Sonia Garmers is geschreven. Het boekje gaat over
alledaagse onderwerpen zoals kinderen, kindermeisjes en vriendschap. Meer diepgang heeft het
gedicht ‘Sekura’, droogte, dat illusies en dood als thema’s heetft.

In februari 1976 publiceerde zij de bundel Bos di sanger, stem van het bloed. De dichteres is zich
bewust geworden van haar veelzijdige afstamming. In 1978 publiceerde zij haar derde
poéziebundel Na mi kurason mara’, aan mijn hart verknocht, en in 1984 een vierde bundel onder
de titel Kantika pa mama tera ofwel ‘Song for mother earth’ met een Engelse vertaling naast de
Papiamentstalige tekst.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nydia Ecury

https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/in-memoriam-nydia-ecury-1926-2012/



Rufo Wever

Rufo Wever (December 8, 1917 in Aruba Oranjestad - December 30, 1977 Aruba)

Rufo Wever is op Aruba, de Nederlandse Antillen, in de Caribische regio en in andere
landen populair geworden als de eerste muzikant die Arubaanse Waltz componeerde en
dat op 18 jarige leeftijd.

De kwaliteit van zijn composities was van hoog niveau en ingewikkeld. Dit kan opgemerkt
worden door zijn werk van waltz, mazurka, tumba, danza, polka, mambo, calypso en
bolero.

Hij heeft 450 composities gemaakt waaronder 150 complete composities voor het orkest,
piano, gitaar en saxofoon. De meeste composities van Wever zijn instrumentaal.

Hij kreeg op 24 jarige leeftijd een ongeluk en hierdoor verloor hij zijn linkerarm. Daarmede
heeft hij zijn eigen prothese ontworpen om zijn piano door te kunnen spelen. Samen met
Padu Lampe heeft hij een enorme impact gemaakt in het Caribisch gebied. Beide waren
pionieren in hun werk, en met passie wisten zij dit te over te brengen.

https://www.facebook.com/notes/vivian-wever/composer-and-musician-rufo-
wever/10150163324845820/




Felepito Tromp

Felipe Benito Tromp (ook bekend als Felepito Tromp) (Aruba, 15 oktober 1917 —
aldaar, 12 augustus 1995)

Felipe Benito Tromp was een Arubaanse onderwijzer, voormalig politicus en de eerste
Gouverneur van Aruba na het verkrijgen van een status aparte binnen het Koninkrijk der
Nederlanden. Na geruime tijd de politiek te hebben verlaten trad Tromp aan als gouverneur
op 1 januari 1986 en verliet het ambt op 12 maart 1992. Bij zijn afscheid als gouverneur werd
hij benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Op 1 november 1993 werd de
naar hem vernoemde nieuwe basisschool Colegio Felipe Tromp geopend te Montafia.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Felipe Tromp

https://www.trouw.nl/nieuws/overleden-felipe-b-tromp~b50ed9ab/




Oscar Henriquez

Oscar Siegfried Henriquez (Saba, 25 september 1926 - Aruba, 11 juli 2018)

Hij was een Arubaans politicus, bestuurder, zakenman en ondernemer. Hij behoort tot de
grondleggers van de toeristische ontwikkeling van Aruba.

Voor zijn verdiensten kreeg hij verschillende offici€éle onderscheidingen, waaronder Officier in
de Orde van Oranje-Nassau (NL, 1960), de Grootkruis van de Orde van Francisco de
Miranda (Venezuela, 1971) en de Grootkruis (zilver) van de Orde van Duarte, Sanchez en
Mella (Dominicaanse Republiek, 1972).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oscar Henriquez

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-succes-van-
aruba~b63bba84/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

informatie.



Boy Ecury

Segundo Jorge Adelberto “"Boy’ Ecury (Oranjestad (Aruba), 23 april 1922 - Den Haag,
6 november 1944)

Boy Ecury’s nalatenschap spreekt boekdelen. Er is een boek over hem geschreven en
tevens een film over hem uitgebracht. Daarbij is er ook een straat in Oisterwijk naar hem
vernoemd en ook in Oranjestad is dat het geval. Hij heeft ook een standbeeld in Oranjestad.
Hij was een verzetsstrijder voor Nederland en de enige uit Aruba Dit is iets wat niet licht
genomen kan worden aangezien de 2¢ wereldoorlog nooit vergeten mag worden. En dit zal
voor altijd van betekenis blijven.

Meer informatie over Boy Ecury is te lezen op de links hieronder.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boy Ecury

https://nos.nl/75jaarbevrijding/bericht/2309250-verzetsstrijder-boy-ecury-gefusilleerd.html




Al deze mensen hebben misschien geen directe band met gemeente, maar zij hebben dat
wel met Nederland in haar geheel. Aruba staat niet los van Nederland en Nederland staat
niet los van Aruba. Alleen al aan de hand daarvan zijn dit niet alleen bijzondere en
belangrijke mensen voor Aruba maar ook voor Nederland.

En dit is op eigen initiatief gedaan, ik heb geen contact kunnen maken met familie en
naasten maar dit wordt door de gehele Arubaanse gemeenschap gedragen. Dit zal enorm
gewaardeerd worden door de Arubaanse en Caribische gemeenschap.

Met vriendelijke groet,

Elias Aarab





